
****** De Bloedrode maan van 27 juli 2018 ******

Al fluisterend naar ons bewustzijn, ontsluiert zij haar geheim, want wanneer de 
Zon haar licht verduistert en zij dan in dat uur een openbaring geeft, hier gevat 
in rijm …..

Wie op zulk een moment onder haar invloed gaat verkeren, en de bewustzijns-
sprong na twintig twaalf heeft gemaakt, juist dan voelt men de intentie waarmee 
haar code mag worden gekraakt …..

De verzameling van momenten vormt zich dan tot één groot geheel en overstijgt 
alle wereldse ervaringen, daaraan neemt men dan vanuit het hoofd niet meer 
langer deel …..

Opgenomen in een kracht van hoge sereniteit, waarin de stilte prevaleert, is 
men dan letterlijk een wijle van de aarde afgekeerd …..

In deze staat van ingetogen euforie en hoog vibrerende extase, wordt ons 
bewustzijn opnieuw geprogrammeerd en zullen wij het gaan begrijpen, 
waarom God zijn schepping in optima forma heeft gecreëerd …..

In dit uur van herkenning van wie wij eigenlijk zijn, doorvlamt in ons een nieuw 
bewustzijn, vol deemoed en de melancholiek van zachte medelevende pijn …..

De aarde vat dan haar ultieme dankbaarheid tezamen en dankt de RODE MAAN, 
want vanaf nu zal ze steeds bewuster en nog behoedzamer met zich zelve 
ommegaan …..

Ons lot komt daardoor steeds meer in haar handen en roept zij ons met luide 
stem, oh lieve mensen, zet toch alle steeds meer blinde voortuitgang met een 
noodgang op de rem …..

Nog is het tij gedeeltelijk te keren, indien men in bespiegeling gaat, ook al lijkt 
het niet meer te realiseren, voor ons als individu is het echter nooit te laat…..
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